
Iedere dag werd de wereld kleiner 
De mogelijkheden minder 
De levenswil bleef 
Het leven niet.

Na een leven vol liefde, goedheid en hartelijkheid voor allen die haar gekend hebben, waarin ze tot 
het laatst toe betrokken bleef bij eenieder die haar dierbaar was, is heden van ons heengegaan op de 
bevoorrechte leeftijd van 88 jaar, onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Margaretha Maatje Kole-ZweedijK
Ridder in de Orde van Oranje Nassau

I Kloetinge † Bolsward 
1 december 1927 3 juni 2016

Sinds 10 april 1997 weduwe van Gerard Willem Kole

 Terneuzen: Thijs en Marleen 
  Wesley en Janna 
  Davy

 Bolsward: Janny en Henk 
  Vera

Correspondentieadres: 
Eelke Mobachstraat 20 
8701 CV  Bolsward

Er is gelegenheid tot condoleren op dinsdag 7 juni a.s. van 16.30 tot 17.00 uur in de Kapel van  
Woonzorgcentrum ‘Huylckenstein’, Eekwerdlaan 1 te Bolsward.

De dienst van Woord en Gebed, waarin zal voorgaan Ds. L.C.P. Deventer, wordt gehouden  
op donderdag 9 juni a.s. in de Nederlands Hervormde Kerk te Kapelle.
Eenieder die de dienst wenst bij te wonen, wordt verzocht om 11.00 uur in de kerk aanwezig te zijn.
Aansluitend zal om 12.00 uur de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Kapelle.
Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in ‘De Vroone’, C.D. Vereekestraat 74.

We zouden het fijn vinden wanneer u een mooie herinnering achterlaat op de  
gedachtenis- en condoleancepagina die voor haar is aangemaakt op www.deboeruitvaart.nl


