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Woord van welkom

Filmpje over Rintje van Omrop Fryslân programma: Hea!

Votum en groet

Gebed 

Zingen: Psalm 139: 1, 2 en 8

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
‘t ligt alles open voor uw ogen. 

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij ?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen. 

Ik loof U die mijn schepper zijt,
die met uw liefde mij geleidt,
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,
in ‘t diepst der aarde opgebouwd.
Niets blijft er voor uw oog verborgen.
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen. 

Schriftlezing: 2 Corinthiërs 5: 1-4

Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt af-
gebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden 
gemaakte woning in de hemel. Wij zuchten in onze aardse tent en zouden willen dat 
onze hemelse woning er nu al over wordt aangetrokken. We zijn er echter zeker van 
dat we ook ontkleed niet naakt zullen zijn.  Zolang we in onze aardse tent verblij-
ven zuchten we onder een zware last, omdat we niet willen dat deze kleding wordt 
uitgetrokken; we willen dat er nieuwe over wordt aangetrokken, zodat het sterfelijke 
door het leven wordt verslonden. 



Sjonge: Gesang 293: 1, 3 en 4

Lizze ek dizen om my hinne, 
oan Gods hân mei wisse tred 
gean ik út dit Ian fandinne 
nei in ûnbekende Stêd. 
God sil sels de wegen wize, 
troch de nachten en oerdei. 
Wêrom soe ik tille en tize 
oer wat is of komme mei? 

Ienkear sil ik stjerre moatte, 
oan Gods ierde tabetroud. 
Ienkear sjoch ik troch in poarte 
De unbekende Stêd fan goud. 

Meditatie

Zingen: Gezang 118

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor u open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard’ en hemel zingen,
verkwik mij met uw heil’ge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!
 
Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

‘k Jou my net op eigen wegen. 
As ik mocht, ik doarst it net: 
Och, ik rekke alhiel ferlegen 
mei de twivel fan myn hert. 
Hearde ik inglen yn ‘e fierte? 
Fredich, yn unwennich lân, 
rin ik stil dy Stêd temjitte 
as in bern oan Heite hân. 



Gedicht: De minsken fan foarby. (Hanna Lam, oersetten troch Eppie Dam)

De minsken fan foarby, 
se binne’ noch yn ús tinken. 
De minsken fan foarby, 
har nammen sille klinke. 
Wy bringe ús te binnen, 
de wurden en de sinnen, 
Hoe fier yntusken by ús wei, 
se binn’ ús noch sa nei. 

De minsken fan foarby, 
gean mei ús troch de jierren. 
De minsken fan foarby, 
se binn’ yn ús fermidden. 
Wy bliuwe nei har talen 
yn dreamen en ferhalen, 
yn wyngeroft of yn in liet, 
dat opklinkt út fertriet. 

De minsken fan foarby 
se wurde net ferjitten. 
De minsken fan foarby, 
bin yn it godlik witten, 
Har pleaget gjin ferline, 
gjin twivel of gjin pine. 
Gjin ûnrêst komt noch ea tenei, 
de minsken fan foarby. 

De minsken fan foarby, 
binne yn in better witten.
Sy wenje by de Heare,
gjin leed sil har mear deare.
De minsken fan foargoed foarby
binne yn it ljocht,
binn’ frij. 

Gebed



Filmpje “Rintsje” van Geert Wijnja. 

Slotlied: Ik zie een poort wijd open staan (Joh. De Heer 140)

Ik zie een poort wijd open staan,
waardoor het licht komt stromen
van ‘t kruis, waar ‘k vrijlijk heen mag gaan
om vrede te bekomen.

Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open ook voor mij!
Voor mij! Voor mij!
Staat open, ook voor mij.

Die open poort laat d’ ingang vrij,
aan wie komt binnen vlieden;
aan rijk en arm, aan u en mij
komt Jezus vrede bieden.

Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open ook voor mij!
Voor mij! Voor mij!
Staat open, ook voor mij.

Zegen

Dankwoord 

Mededelingen

Bij het uitdragen speelt de organist de melodie van “Ik zie een poort wijd open staan”. 



Bij het graf:

De laatste woorden 

We bidde mei inoar it U s Heit:

Us Heit yn ‘e himel,
lit jo namme hillige wurde,

lit jo keninkryk komme,
Lit jo wil dien wurde op ierde likegoed as yn ‘e himel.

Jou ús hjoed ús deistich brea
en ferjou ús ús skulden

sa’t wy ús skuldners ek ferjûn hawwe;
en lit ús net yn fersiking komme,

mar ferlos ús fan ‘e kweade;
want jowes is it keninkryk

en de krêft en de hearlikheid
oant yn ivichheid.

Amen. 




