
Jezus zei: 
Ik ben de opstanding en het leven.
Iedereen die in Mij gelooft zal leven

zelfs als hij al gestorven is.

En iedereen die leeft
en in Mij gelooft

zal nooit meer sterven.
Johannes 11:25-26

Hoop die zeker is 
in leven en in dood. 
Weet je gedragen door Hem 
die van jullie houdt 
in vreugde en verdriet.

Roelof Haringsma 
1955  -  2024

Kondoléansje- en betinkingsside op www.deboeruitvaart.nl



Nei alle moaie jierren dy’t wy mei Roelof belibje mochten hawwe 
wy dochs hiel ûnferwachts ôfskie nimme moatten fan ús leave freon,  
myn man, ús heit en pake

Roelof Haringsma
I Aldegea HO † Wikel 
10 desimber 1955 17 febrewaris 2024

 
7 jier

Earder troud west mei Janneke Nagelhout † 9 juny 2016

  Pity Haringsma-van der Wal
  Tiede en Geartsje 
   Fimme
  Anna en Evert 
   Georg 
   Janneke
  Wieke en Ferdi 
   Rixt en Jesse 
   Femke 
   Minke
  Sietske en John 
   Rene 
   Nynke 
   Jildou
  Martje en Rein 
   Wieger 
   Hedser

Heit is thús.

Korrespondinsjeadres: 
Heerenhoogwei 3 
8563 AK  Wikel

Er is gelegenheid tot condoleren vrijdag 23 februari van 18.30 tot 20.00 
uur aan huis, Heerenhoogweg 3 in Wijckel en ook een half uur voor de 
afscheidsdienst.

De afscheidsdienst zal gehouden worden op zaterdag 24 februari om 
11.00 uur in de Vaste Burchtkerk van Wijckel.
Aansluitend brengen we hem naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof 
aldaar.

As wat leafs dy ferlit, bliuwt noch altyd de leafde.
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