
Stil,

Geen dag wordt hetzelfde
Geen gesprek voelt gelijk
Geen zon die nog warm voelt
Geen gevecht meer te voeren
Geen feest meer te vieren
Geen morgen wordt licht
Geen vraag meer te stellen
Geen strijd meer gestreden
Geen ontbijt dat nog voedt
Geen leegte dat vol voelt
Geen klok die nog door tikt
Geen hand meer te strelen
Geen lach die nog straalt
Geen sorry te zeggen
Geen toekomst te dromen
Geen antwoord te krijgen
Geen woorden te vinden

Gewoon stil .......


