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Sander

Je ogen zagen
Je oren hoorden

Hoe je liep en hoe je zat
Hoe je lachte
Hoe je keek

Het kleine kon je nog bekoren
De strijd is gestreden
Jouw pijn is voorbij

Wij probeerden je te helpen,
maar stonden er machteloos bij

Onze liefde is voor eeuwig
en in ons hart nemen we je voor altijd met ons mee.

Voor altijd in ons leven verweven, we laten je los, je bent nu vrij, maar je 
bent voor altijd dichtbij.

Sander Marvin Dijkstra

I 3 januari 1985 † 17 juli 2019
Sneek Bolsward

  Papa Andre (in liefdevolle herinnering) 
  Mama Petra en Mark 
  Tessa en Martin 
   Tygo en Dimar

  Sjoukje en Freek 
  Marcel en Suzanne

  Oma Annie en Opa Gerrie

Correspondentieadres:  Petra de Boer, Noardein 75, 8625 TG Oppenhuizen

Er is gelegenheid om te condoleren op dinsdag 23 juli om 10.30 uur in 
Uitvaartcentrum en Crematorium Sneek, Harinxmalaan 1 in Sneek.

Aansluitend zullen we Sander hier gedenken.

Vervolgens is er gelegenheid voor een informeel samenzijn in de lounge van 
het crematorium.

Om 13.00 uur zullen we Sander begeleiden naar de Algemene Begraafplaats 
aan de Kerkhoflaan te Sneek. Wie dit wil bijwonen mag de familie volgen.

Ruim 7 jaar werd Sander liefdevol verzorgd in “Bloemkamp”. Daar zijn we 
de medewerkers van de afdeling “Balsemien” enorm dankbaar voor.

Condoleance- en gedachtenispagina op www.deboeruitvaart.nl


