
Lieve Oma 

 

Lief ……….dat woord blijft hangen als ik aan u denk, 

Lief ……….dat ik bij U alles mocht, 

Lief……… dat ik koekjes mocht bakken, 

Lief………dat ik een hele doos Toffiefee mocht leeg eten, 

Lief ……..dat ik altijd bij u mocht logeren 

Lief……dat u mij geleerd heeft schuimpjes te bakken, 

Lief….dat u carnavalskleding voor mij maakte, 

Lief….dat ik u mocht interviewen voor school. 

 

U was voor mij heel speciaal. 

Omdat….. U mij begreep, 

Omdat ….ik U altijd kon bellen, 

Omdat ……u zo goed kon luisteren, 

Omdat…..U mij meenam naar een vrijwilligersactiviteit, 

Omdat …ik net als u van de zorg mijn beroep maakte 

 

Ik heb met u een speciale band opgebouwd in de 22 jaar dat ik 

u mocht kennen. 

Lieve Oma, ik hou van U en ik ga u nooit vergeten. 


