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Auf wiedersehen, auf wiedersehen

Wir werden uns wieder treffen,

Schatz

Dieser liebliche Tag ist verflogen

Die Zeit sich zu trennen ist gekommen

Eberhard Storch

Jammer genoeg heeft hij niet alles meer kunnen doen wat hij graag nog
had willen doen. Intens verdrietig nemen wij afscheid van mijn lieve
man, onze (schoon)vader, opa en broer

Arie Michiel de Ruiter

Y« Pijnacker + Sneek
21 februari 1949 ANy, 6 januari 2024
(o

bijna 47 jaar

Irene de Ruiter-Zijlstra

Leendert en Jolanda
Eline, Dagmar

Theunis
Gerard de Ruiter in liefdevolle herinnering
Leendert de Ruiter

Correspondentieadres:
Postbus 153
8600 AD Sneek

We nemen afscheid van Michiel op vrijdag 12 januari om 15.00 uur in
het Crematorium Sneek, Harinxmalaan 1, 8602 CN Sneek.
Bij aanvang van het afscheid is er gelegenheid om te condoleren.

Michiel wilde geen bloemen.



